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Momenten 
om te 
koesteren

Beste lezer 
 
Elk jaar is het uitkijken naar de bloesems van de Japanse kerselaar. Zo 
plots ze verschijnen, zo snel verdwijnen ze ook weer. Hun tijdelijke schoonheid 
vraagt om stil te staan, te bewonderen en te koesteren. Net zoals de vele warme 
momenten die zich in het OZC afspelen. 
 
Voor die warme momenten tekenen veel mensen, niet in het minst onze vrijwilligers. 
Mensen zoals Santa Bert, die rond Kerstmis onverwacht opdook in rood pak en witte 
baard om onze bewoners een warme kerstgroet te brengen. Zo'n oprechte gebaren 
blijven hangen, lang nadat de lichtjes zijn gedoofd. Ook onze medewerkers schrijven 
elke dag opnieuw mee aan die bijzondere verhalen. Met warme initiatieven zoals de 
winterhappening en het feest rond de krakelingen, bewezen ze de voorbije maanden eens 
te meer hun inzet en vindingrijkheid. 

Het absolute hoogtepunt van de voorbije maanden volgde echter op 16 maart, tijdens 
Dag van de Zorg. We mochten die dag maar liefst 320 bezoekers verwelkomen in ons 
centrum. Met trots lieten we hen kennismaken met wie we zijn en wat we doen. In 
deze editie van de Vinnie blikken we dan ook uitgebreid terug op deze warme 
en onvergetelijke dag.

Veel leesplezier!

Ann Taelemans 
Algemeen directeur
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Warme winter
Elk jaar hebben we een aantal winterverhalen waar 
je het warm van krijgt! Op 23 december bracht 
vrijwilliger Santa Bert een verrassingsbezoek aan 
onze leefgroepen, en op 31 januari mochten 
onze bewoners hun beentjes losgooien op de 
tweede editie van de winterhappening.

Krakelingen
De rijke traditie van Krakelingen en Walmke Brand 
kreeg bij OZC een hedendaagse, feestelijke twist. Met 
dank aan onze ergo's! Met vlammen, vreugdedansen, 
zoetigheden en geuren, vierden bewoners en 
begeleiders samen het einde van de winter!

Dag van de zorg
Op zondag 16 maart gooide OZC na drie jaar 
opnieuw de deuren open voor Dag van de Zorg. 
De nieuwsgierigheid was groot: 320 bezoekers 
trokken naar Viane voor een exclusieve blik 
achter de schermen.

O p 6 januari trokken de drie koningen van 
ons dagcentrum Villa Kandoe naar de 
verschillende leefgroepen van OZC Sint-

Vincentius. Met de mooie Maria, de kleine Jezus 
én een uitgebreid muzikaal repertoire, bewezen ze 
opnieuw dat je voor sfeer bij onze Kandoeners moet 
zijn. Want - om het met een flauw woordspelletje 
te zeggen - als het aankomt op gezelligheid, 
spannen zij de kroon! 
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Koninklijke klasse



Voordat we het lentenieuws op jou afvuren, keren we nog één 
keer terug naar de wintermaanden. Want als het buiten grijs, guur 
en ijzig is, jagen we bij OZC zelf de vlam in de pan, met events die 
niet alleen de sneeuw maar ook menig hart doen smelten.

Warm vanbinnen

Kerst met Santa Bert
 
Op 23 december wandelde er plots een vrolijk, vreemd mannetje 
met witte baard en bolle buik onze gangen binnen. Nee, geen 
controle van de sociale inspectie, wél een bezoek van Santa 
Bert: een Kerstman look-a-like met een groot hart en een nog 
grotere knuffelfactor. Dankzij zijn jolige uitstraling en zelfgekochte 
cadeautjes, toverde hij zelfs bij onze meest verlegen bewoners een 
glimlach op het gezicht. Achter de vrijgevigheid van Santa Bert 
schuilt echter een emotioneel verhaal: zijn zoon Thijl werd namelijk 
geboren met een zeldzame aandoening en vecht al zijn hele leven 
moedig door, met sondevoeding en rolstoel, maar vooral met een 
onverwoestbare levenslust. Bert gaf gul aan onze bewoners, via deze 
weg doen we graag een oproep om even gul te geven aan Thijl!

VOOR 
THIJL

Scan de QR-code en steun Thijl. 
Geef mee zuurstof aan deze 

dappere jongen en zijn gezin. Elk 
financieel duwtje is welkom!
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Winterhappening
 
Wie dacht dat de wintervreugde na de doortocht van Santa Bert niet 
meer te overtreffen viel, had het mis. Want op 31 januari stond de 
tweede editie van de Winterhappening op de planning, een initiatief 
van ons dagcentrum Villa Kandoe en onze KoKaMo-leefgroepen. 

Om de sfeer erin te brengen, had Villa Kandoe zanger en 
rasentertainer Jan Trompet weten te strikken. Een tip van Laura’s 
mama, die hem kende van optredens bij OKRA. Met zijn gouden 
stem, kreeg Jan zelfs onze meest verlegen bewoners aan het wiegen, 
terwijl anderen uit volle borst meezongen. Zelfs Maria van leefgroep 
Edelweiss ging helemaal mee in de gezangen, en deed zelfs 
verwoede pogingen om de hoge tonen van Jan te evenaren. En die 
laatste? Die bleef onverstoord doorspelen, ook toen de zaal helemaal 
leeg was. Gewoon omdat hij daar gelukkig van wordt. 

Wie het liever iets rustiger aandeed, kon genieten van een heerlijke tas 
koffie en een selectie versgebakken zoetigheden: cake, broodpudding 
en pudding. Dat laatste dessertje werd aangeboden door leefgroep 
Kamperfoelie, zij het na de nodige 'logistieke' problemen. Bewoner 
Gie moest namelijk een kar met puddinkjes gaan halen, maar miste 
in al zijn enthousiasme een bocht … met een kar vol pudding op de 
grond tot gevolg. Gelukkig kon er snel gelachen worden, en vonden de 
begeleiders nog de nodige tijd om een nieuwe lading te maken. 
 
Het kon alleszins de pret niet bederven. Door de ambiance en de 
dampende koffies, schoot het kwik in de zaal met enkele graden de 
hoogte in! Het ideale recept om de koude wintermaanden door te 
komen!
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Krakelingen

Op de binnenkoer 
werd het startschot 
gegeven door 

niemand minder dan boer 
Prosper (met veel zwier en 
plezier vertolkt door ergo 
Ann). In een sappig dialect 
sprak hij de menigte toe 
en blikte hij terug op de 
legendarische oorsprong van 
het krakelingenfeest, om 
vervolgens met een sierlijke 
zwaai de winter in rook te 
doen opgaan.  
 
Na deze symbolische daad, 
brak het feest helemaal los. 
In een vrolijke slinger dansten 
bewoners en begeleiders rond 
het vuur. Het moge duidelijk 
zijn: de winter heeft weinig 
vrienden binnen het OZC. 
 
En dan was het tijd voor hét 
moment suprême: het gooien 
van de krakelingen! Geen 
droge broodjes deze keer, 

maar snoep in de vorm van 
de legendarische lekkernij. 
Vanop de eerste verdieping 
namen onze algemeen 
directeur Ann Taelemans en 
personeelsdirecteur Marleen 
Van Sinaey de taak op zich 
om de zakjes naar beneden 
te werpen. Daar stond een 
kleurrijk zeil strakgespannen 
als een suikerzoete 
trampoline. 
 
Voor elke leefgroep was er een 
snoepzakje voorzien, maar 
om ongelukken te vermijden, 
moest iedereen wachten tot 
alle zakjes waren geworpen. 
Een regel die bij sommigen net 
iets moeilijker bleek om na te 
leven: nadat enkele grijpgrage 
handjes hun enthousiasme 
amper konden bedwingen, 
volgde een vriendelijke doch 
kordate herinnering aan de 
afspraak – geduld is immers 
een schone deugd! 

Na het snoepgeweld, was 
het tijd voor iets rustigers. De 
tuin van het OZC was voor de 
gelegenheid omgetoverd tot 
geurwalhalla, met drie ergo’s als 
geurige gastheren en -vrouwen. 
Lavendel, salie en rozemarijn 
vulden de lucht en deden menig 
neusvleugel trillen. 
 
Afsluiten deden we - ondanks 
het stralende weer - met 
een dampende beker warme 
chocomelk. De zon op het 
gezicht, de warmte van het 
vuur op de rug en een babbel in 
goed gezelschap – zo werd het 
einde van de winter niet alleen 
symbolisch, maar ook voelbaar 
gevierd. 
 
Een dag vol symboliek, zon en 
snoep – of hoe de ergo’s er weer 
in slaagden een eeuwenoud 
gebruik een frisse draai te 
geven. Krakelingen 2026, we 
kijken er al naar uit!

Geen middeleeuwse stadspoorten of -wallen aan de 
Edingseweg, maar dat weerhield ons niet om op zaterdag 24 
februari de rijke traditie van Krakelingen en Walmke Brand 
in alle glorie te laten herleven. Met vuurkorven, volksdansen, 
snoepzakjes en geurige verrassingen, werd het einde van 
de winter feestelijk ingeluid, samen met bewoners en 
begeleiders. 
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 s De vlammende speech van boer Prosper zweefde 
ergens tussen een historische les en een lente-
offerande. Terwijl de meeste bewoners aan zijn 
lippen hingen, zat Aaron met zijn gedachten al bij de 
krakelingen.

 � Ann houdt het woord 'Winter' boven haar hoofd 
en gooit het in de vuurkorf. De winter heeft het bij 
ons duidelijk verkorven.

 s Carine trekt maar 
een bedenkelijke 
blik wanneer ze 
de geur probeert 
te achterhalen die 
uit de bijenroker 
vrijkomt.

 s Sonia buldert 
van het lachen. 
Navraag bij de 
ergo's leert ons dat 
er geen lachgas 
gebruikt werd in de 
kruidenaroma's.

 u Het gooien van de krakelingen! 
Terwijl Sylvia enthousiast naar boven 
kijkt, kan Brent zijn enthousiasme 
niet bedwingen en graait hij iets te 
vroeg zijn buit bijeen.

 u Theresia geniet met volle teugen 
van haar warme chocomelk! Op 
de achtergrond kijken Deborah, 
Tineke en Sharon watertandend (en 
nagelbijtend) toe. 

 u Terwijl Rik de dansende menigte gadeslaat, heeft 
Patrick iets meer oog voor de lens van de fotograaf.

 v Ook onze minder mobiele bewoners waren blij dat de winter 
verdrongen was en gingen helemaal op in de feestvreugde. 
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Jeugdig bezoek
In februari verwelkomden we naar jaarlijkse gewoonte een 120-
tal tweedejaarsleerlingen van het Sint-Jozefsinstituut – of zoals 
velen het kennen: ’t Karmelieten – voor een bezoek aan onze 
voorziening.

W at aarzelend bij het binnenkomen, dat 
wel. Maar zodra onze bewoners op het 
toneel verschenen en hun typische charme 

bovenhaalden, viel de laatste schroom als sneeuw voor de 
zon. Al snel ontstonden er spontane gesprekjes en oprechte 
verwondering. 
 
In kleine groepjes ontdekten de leerlingen het leven in onze 
voorziening van dichtbij. Ze hielpen de bewoners bij het 
bakken van een appeltaart, lieten zich onderdompelen in 
de zachte prikkels van het snoezelen, of waagden zich aan 
een ritje op de tillift. Wie wilde, kon ook een puzzel leggen, 
een snelcursus SMOG-gebarentaal volgen, of voor de iets 
actieveren, een spelletje spelen op de tovertafel. 
 
Wat begon als een schooluitstap, groeide zo uit tot een 
échte ontmoeting tussen generaties – vol wederzijds respect 
en een vleugje verwondering. We kijken al uit naar de komst 
van de nieuwe lichting in 2026!

Hoezo, de jeugd van tegenwoordig is 
niet meer geëngageerd? We kregen 

van de leerlingen een cheque van 
€ 1125, netjes bij elkaar gespaard 
met een taartenverkoop op hun 

speelplaats. Die mooie opbrengst 
hebben we gebruikt om een Yacura-

stoel aan te kopen, een echte 
aanwinst voor het comfort van onze 

bewoners. Dank u Sint-Jozef!
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Carnaval special
Oilsjt mag dan het bekendste carnaval van België hebben, maar 
het speciaalste carnaval, dat vond op 20 maart plaats op de 
Edingseweg 543. Onze zorginstelling werd die dag overspoeld 
door een kleurrijke massa van verklede bewoners en begeleiders.

Rond 13u45 hadden de carnavalisten zich 
verzameld in ons restaurant. Toen de carnavalskar 
van Villa Kandoe binnenreed – een eetkar 

vermomd als rijdende feestmachine, inclusief knallende 
carnavalsmuziek – brak de polonaise spontaan los. 
De stoet vertrok via de gangen, schommelde langs de 
binnenkoer, en trok als een bonte slang richting de tuinen. 
 
Overal op het parcours stonden bewoners en medewerkers 
te wachten op de passage van de stoet. Sommigen 
applaudisseerden uitbundig, anderen probeerden van op hun 
uitkijkpost een glimp op te vangen van de kleurrijke karavaan.  
 
Iedere leefgroep had zijn eigen verkleedthema: Kamperfoelie 
ging in onesies, bij anderen reden gepimpte rolstoelen vrolijk 
mee. Na de stoet verzamelde iedereen zich opnieuw in het 
restaurant voor een carnavalsdonut, een glaasje grenadine en 
filmpjes van de acts die bewoners hadden opgenomen. Het 
feest barstte er bijna letterlijk uit zijn voegen.

Korenbloem zette voor de 
gelegenheid een hele bruiloft in 
scène. Denise en Ivan waren de 
tortelduifjes van dienst, de één 

stralend in het wit, de ander strak in ’t 
pak. Naast de bruidsmeisjes viel ook 

priesteres Carine op, die rondliep met 
een geïmproviseerde wijwaterkwast 
(lees een propere WC-borstel) om het 

huwelijk te zegenen.
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Zondag 16 maart was een speciale dag! Niet omdat het 
Internationale Dag van de Artisjok was, wel omdat OZC na 
een pauze van drie jaar nog eens de deuren opengooide voor 
Dag van de Zorg. En dat ontketende een kleine volksverhuis in 
Geraardsbergen want maar liefst 320 nieuwsgierigen zakten af 
naar Viane voor een unieke blik achter onze schermen.

10

Dag van de zorg

Het thema van dit jaar? 
Iedereen ambassadeur. 
En dat namen we 

heel letterlijk. Medewerkers, 
bewoners, vrijwilligers, 
sponsors, overlegorganen … 
iedereen kreeg een standje, 
een taak, of op zijn minst 
een badge. Zelfs de zon 
had zich aangemeld als 
enthousiaste vrijwilliger, 
en zorgde - zeker in de 

namiddag - voor aangename 
lentetemperaturen. Alleen een 
felle noorderwind blies een 
beetje roet in het eten door 
onze mooie ballonnenboog 
aan de ingang genadeloos 
tegen de vlakte te waaien. 
Gelukkig bleef onze 
burgemeester wél overeind en 
kon hij nog een foto nemen 
van de boog voor diens 
zwanenzang. 

Van tillift tot tovertafel
 
Wie dacht dat een 
zorginstelling enkel witte 
gangen en linnenwagens 
bevat, werd tijdens zijn 
bezoek aan onze gebouwen 
prettig verrast. De bezoekers 
wandelden langs 19 bonte 
standjes, waaronder 
voeding, snoezelen, uiterlijke 
verzorging, kinesitherapie, 
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Voor onze jongste bezoekers 
was het parcours bezaaid 
met avontuurlijke opdrachten, 
telkens aangeduid met een 
gekleurd handje: van een ritje op 
de tillift tot een tekenopdracht, 
en van het oprapen van zwerfvuil 
tot een hindernissenparcours bij 
onze kine's. Wie zeven stempels 
verzamelde, kreeg op het einde 
een zakje paaseitjes om de 
verbrande calorieën goed te 
maken!

nachtverzorging, logopedie 
en nog veel meer. Extra in de 
kijker stonden de gloednieuwe 
therapeutische ruimtes, die in 
2024 werden opgeleverd en die 
onze therapeutische dienst nu 
trots haar thuis mag noemen. 
Vooral de tovertafel, het crea-
atelier, en de kamers waar onze 
bewoners terechtkunnen voor 
basale stimulatie en therapie 
op maat wisten de bezoekers 
te bekoren. Of zoals iemand 
het fluisterde in de gang: “Ik 
zou hier bijna vrijwillig op 
therapie gaan.” 

Smakelijk slotakkoord

Ook de innerlijke mens 
werd verwend. Op de stand 
van de ondersteunende 
diensten stonden tomaat-
mozzarellahapjes te blinken, 
terwijl Michel en Anke – 
gewapend met haarnetje en 
latex handschoenen – verse 
pastinaaksoep klaarmaakten op 
de stand van Villa Kandoe. En wie 
op het einde van het parcours 
nog even wou uitblazen, kon in 
ons restaurant terecht voor een 
drankje en een hapje. En zo werd 
Dag van de Zorg een feest voor 
iedereen, en voor alle zintuigen!



12

In maart en april zorgde onze therapeutische dienst voor een 
kleurrijke invulling van zijn activiteitenaanbod. Met een flitsende 
kleurenparty en een ritmisch boomwackersconcert werd het 
thema ‘kleuren’ op originele wijze tot leven gebracht.

Kleuren troef

Van kleurrijke rupsen tot vrolijke bloemetjes en fladderende vlinders — onze bewoners lieten zich met 
veel plezier versieren door de creatieve handen van de ergo’s. Terwijl Erika en Denise vooral genoten 
van hun gezichtsversiering, leek Andy vooral gefascineerd door de kruiproute van zijn wangenrups!

Terwijl Johan zich even Hulk waant onder een groene spot, 
maken Yelte en begeleidster Celine de dansvloer onveilig. De 
rode draad in de playlist: kleuren! Van ‘Zilver' van Pommelien 

Thijs tot 'Alle kleuren’ van K3. Zelfs de discobal had op het 
einde alle kleuren van de regenboog gezien. 

Stefanie zwaait 
haar boomwacker 

met de flair van een 
dirigent, terwijl ze 
Gabriël een warme 

blik toewerpt. Op de 
achtergrond houdt 
de groep z’n adem 

in voor het volgende 
kleurcommando in 

het filmpje.
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Kort en krachtig

Op dinsdag 11 februari waren onze bewoners opnieuw van de partij op de valentijnsfuif van Dito 
vzw in het Zottegemse sportcomplex De Bevegemse Vijvers. Op het menu stond een stevige 

portie spaghetti 'bolonaise' om energie te tanken voor de polonaise. 

Op 20 december draaiden onze ergo's de vlaamse kerstfilm 'De 
familie Claus' op groot scherm. Terwijl de hele zaal aandachtig 

zat te volgen, hielden Sien en Linda zich vooral bezig met de film 
van live commentaar te voorzien. 

Goede voornemens? Check. 
Warme wensen? Dubbel check. 

Op onze nieuwjaarsreceptie 
begonnen we 2025 zoals het 

hoort: met bubbels, babbels en 
een frisse portie goeie goesting. 

Op 9 januari vierde 
ons dagcentrum 
Villa Kandoe zijn 

8e verjaardag 
in een feëriek 

sneeuwlandschap. 
Een verjaardagsfoto 

om in te kaderen!
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Vaderdagontbijt
Op zondag 8 juni verwennen we alle papa’s (en hun gezin) met 
een heerlijk vers vaderdagontbijt van OZC! Voor 15 € krijg je een 
royaal ontbijt, voor 10 € een aangepaste kinderportie. Tussen 
7.30 en 9.30 u. kun je je pakketten afhalen in Viane of Deftinge, 
of voor 5 € extra laten leveren aan huis. Bestellen kan via: 

www.ozc-sintvincentius.be/event-details/vaderdagontbijt

Maak het verschil voor onze bewoners
Elke schenking helpt ons om warme zorg en fijne momenten te blijven bieden aan 
onze bewoners. Schenk je 40 euro of meer? Dan ontvang je van ons een fiscaal attest. 
Sinds 1 januari 2025 zijn we verplicht om daarop je rijksregisternummer te vermelden. 
Wil je schenken op ons rekeningnummer BE23 2930 0850 0891? Vermeld dan zeker 
je rijksregisternummer in de mededeling, bv. 'GIFT – rijksregisternummer'.

Kalender

MEI
13
di

MEI
23

vr

SEP
27
za

Eurosong OZC
Het Eurovisiesongfestival in het klein, met spetterende optredens van bewoners en 
personeel. Wie krijgt dit jaar de 12 punten van de jury, en kroont zich tot de Sandra Kim 
van het OZC? 

Soirée OZC 
Goud, glamour en goeie beats, ons personeelsfeest heeft het allemaal. Doe daar nog 
een BBQ- en taartenbuffet en een prijs voor de beste gouden outfit, en je hebt hèt 
recept voor een overgetelijke avond! Gratis inschrijven bij ortho Sarah t.e.m. 16 mei. 

Fout for Life 2025
Na een jaartje pauze, is de foutste fuif van het jaar terug! Kom mee feesten in OC De 
Lier en neem vrienden, familie en sympathisanten mee. Meer info volgt via onze andere 
communicatiekanalen.
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Kom ons versterken

Zorgdirecteur
Als zorgdirecteur geef je vorm en richting aan 
het zorgbeleid van OZC Sint-Vincentius. Je 
staat aan het hoofd van het zorgdepartement 
en weet medewerkers te motiveren om elke 
dag het verschil te maken in het leven van 
meer dan 180 bewoners. Een duidelijke visie op 
onze doelgroep en sector is wat jou drijft.

Logopedist
Je komt in een multidisciplinair team terecht 
waar je de verantwoordelijkheid draagt 
voor zowel de logopedische behandelingen 
als projecten die betrekking hebben op 
communicatie. Daarnaast zorg je voor de 
begeleiding op het gebied van eet- en 
slikproblemen.

Leefgroepbegeleider
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse 
zorg en ondersteuning in een leefgroep van 
een tiental bewoners. Je creëert voor hen een 
veilige, huiselijke omgeving, en samen met je 
collega’s bedenk je en begeleid je uitdagende 
activiteiten, aangepast aan de mogelijkheden 
van de groep.

Bekijk de volledige vacatures op onze website of de website van de VDAB



Afzender
OZC Sint-Vincentius vzw
Edingseweg 543  
9500 Geraardsbergen


